
HOE ZAG JOUW LEVEN ER 
VIER JAAR GELEDEN UIT?
‘Heel normaal. We woonden in een 
rijtjeshuis en ik speelde veel buiten 
met vriendinnen. Ik had mijn eigen 
kamer, net als mijn broer en zusje. 
We gingen een of twee keer per jaar 
op vakantie. Ik zat op handbal en 
op gitaarles. Ik weet nog dat ik voor 
mijn tiende verjaardag een gitaar 
kreeg. Daar was ik zo blij mee. Niet 
lang daarna veranderde alles.’

WAT GEBEURDE ER?
‘Mijn vader werkte als timmerman 
in de bouw. Op een dag haalde m’n 
tante ons ineens van school. Ze zei 
dat we niet moesten schrikken, maar 
dat onze vader een ongeluk op zijn 
werk had gehad en in het ziekenhuis 
lag. Hij was van een ladder gevallen 
en had iets in zijn rug gebroken. Hij 
heeft bijna twee maanden in het 
ziekenhuis gelegen en moest daarna 
weer leren lopen. Mijn moeder werk-
te bij een bank. Ze moest in die tijd 
vaak vrij nemen om dingen voor mijn 
vader of voor ons te regelen. Op haar 
werk zeiden ze dat ze het snapten, 
maar na een tijdje werd ze toch ont-
slagen. Ineens hadden mijn ouders 
allebei geen werk meer en begonnen 
de geldproblemen.’

WAAR MERKTE JE DAT AAN?
‘In het begin zeiden mijn ouders dat 
wij ons geen zorgen hoefden te ma-
ken. Dat ze er wel uit zouden komen. 
Dat geloofde ik ook. Maar toen ik 
mijn moeder een paar maanden later 
brieven ongeopend in een schoe-
nendoos zag stoppen, wist ik dat 
het mis was. Het leek ook alsof er 

steeds meer rekeningen kwamen. Op 
een gegeven moment was het echt 
erg. We hadden al geen internet en 
tv meer omdat m’n ouders dat niet 
meer konden betalen. Als er bij ons 
werd aangebeld, mochten we niet 
meer opendoen. Mijn ouders waren 
bang. Mijn moeder zei ook dat onze 
elektriciteit misschien afgesloten zou 
worden. Vlak daarna vertelde ze dat 
we gingen verhuizen.’ 

WAAR WONEN JULLIE NU?
‘In een kleine flat met twee slaap-
kamers. Mijn zusje en ik delen een 
kamer, wat ik best irritant vind. 
Zij is zes jaar jonger dan ik en kan 
soms heel druk zijn. Maar ik klaag 
niet, want mijn broer slaapt in de 
huiskamer. Mijn vader zegt dat hij 
een wand in de kamer wil plaatsen, 
zodat mijn broer ook een slaapkamer 
heeft. Dat kan alleen nog wel even 
duren omdat hij nog steeds zoveel 
last van zijn rug heeft.’

HOE IS JOUW LEVEN 
VERDER VERANDERD?
‘Wat ik heel erg vind, is dat ik mijn 
gitaar verkocht is. Al ben ik ook blij 
dat ik mijn ouders daarmee kon 
helpen. Zij konden van dat geld een 
rekening betalen en mijn vader heeft 
gezegd dat hij een nieuwe gitaar 
voor mij koopt als het weer goed 
gaat. Ik zit dus ook niet meer op 
gitaarles, maar gelukkig nog wel op 
handbal. Dat kan dankzij een spe-
ciaal sportfonds dat arme kinderen 
steunt.’

‘  Ik verkocht 
 mijn gitaar om    
 mijn ouders 
 te helpen’

TOT DRIE JAAR GELEDEN HAD FLOORTJE (13) EEN HEEL RELAXED 
LEVEN. MAAR TOEN HAAR VADER EEN ONGELUK KREEG EN HAAR 
MOEDER VLAK DAARNA HAAR BAAN VERLOOR, VERANDERDE 
ALLES. ‘VANAF HET MOMENT DAT MIJN MOEDER DE POST NIET 
MEER OPENDE, WIST IK DAT HET MIS WAS.’ FLOORTJE

HOE GAAT HET OP DIT  
MOMENT THUIS?
‘Ik heb het idee dat het wel iets 
beter gaat dan in het vorige huis. We 
hoeven nu denk ik niet bang te zijn 
dat de elektriciteit afgesloten wordt, 
maar mijn ouders hebben nog wel 
veel schulden uit die tijd. Die moeten 
ze afbetalen. Ik merk dat ze daar veel 
stress over hebben. Ze worden snel-
ler boos over dingen dan vroeger. Of 
soms merk ik dat ik beter niks kan 
vragen. Ik probeer daarom zoveel 
mogelijk zelf te regelen, zodat ik ze 
niet lastig hoef te vallen.’

LUKT DAT WEL?
‘De ene keer beter dan de andere 
keer. Vooral met school is het soms 
lastig. De laatste tijd gaat het niet 
zo goed en haal ik slechte cijfers. 
Op school moet ik ook vaak aan 
thuis denken, daardoor kan ik me 
minder goed concentreren.’  

KUN JE IEMAND OM 
HULP VRAGEN?
‘Het viel mijn beste vriendin op dat 
het de laatste tijd niet zo goed gaat 
op school. Zij stelde voor om samen 
met haar huiswerk te maken omdat 
ze bang is dat ik anders blijf zitten. 
We spreken nu twee keer per week 
af. Altijd bij haar. Ik ben superblij dat 
zij me helpt. Ook al weet ze niet pre-
cies wat er bij mij thuis aan de hand 
is. Misschien ga ik haar dat binnen-
kort wel vertellen. Het is best lastig 
om het met niemand te delen.’ 

Het interview met Floortje is fictief maar wel 
gebaseerd op echte interviews en ware verha-
len van kinderen die opgroeien in armoede.


